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Nghệ Sĩ tổ chức Đại Nhạc 
Hội „Cám Ơn Anh“ Người 
Thương Binh VNCH. Từ 
đó đến nay Đại Nhạc Hội 
này đã thành công mỗi 
năm một lớn hơn, quyên 
góp được nhiều hơn dành 
cho các thương binh Việt 
Nam Cộng Hòa đã hy 
sinh trong thời chiến và 
nay phải sống cảnh thiếu 
thốn dưới một chế độ bất 
công tại Việt Nam. 

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã vĩnh viễn ra đi vào 
sáng thứ Ba, 18 tháng Tư, 2017 tại bệnh viện Fountain 
Valley, Nam California, hưởng thọ 90 tuổi.

(Theo tài liệu NT Võ Ý)

• NT Huỳnh Hữu 
Hiền xuất thân Khóa Lê 
Văn Duyệt (Khóa 1) Sĩ quan 
Trừ bị Thủ Đức năm 1951.

• Năm 1952, gia nhập 
ngành Không Quân trong 
Quân Đội Quốc Gia Việt 
Nam mới được thành lập, 
theo học Khóa 52F1 tại 
trường bay căn bản École 
de Pilotage ở Marrakech, Maroc, Bắc Phi. Sau khi mãn 
khóa, NT được tuyển về ngành Vận Tải & Oanh tạc, 
cùng với các ông Phạm Ngọc Sang, Huỳnh Minh Bon, 
Huỳnh Bá Tính, Đinh Văn Chung, Phan Phụng Tiên (sĩ 
quan), Nguyễn Hữu Chẩn (hạ sĩ quan).

• Sau khi tốt nghiệp trên phi cơ 2 động cơ Marc-
cel Dassault MD-312 tại trường Vận Tải ở Avord, Pháp, 
NT được đưa tới các đơn vị vận tải của Pháp trang bị 
C-47 Dakota để ngồi ghế phi công phụ trong thời gian 
6 tháng.

• Tiếp theo, NT được tuyển chọn để theo học tại 
trường CIET (Centre d’Instruction des Equipages de 
Transport: Trung tâm Huấn luyện Phi hành đoàn Vận 
tải). Trường CIET nằm trong Căn cứ Không Quân Tou-
louse-Francazal ở miền nam nước Pháp, gần rặng núi 

Pyréneés ở biên giới Pháp – Tây-ban-nha, là nơi huấn 
luyện các phi công phụ của các đơn vị vận tải gửi đến 
thụ huấn để trở thành phi công chánh, có khả năng điều 
khiển phi cơ trong mọi điều kiện thời tiết. Trường đòi 
hỏi gắt gao về khả năng bay trời mù với một độ sai biệt 
rất nhỏ trong các động tác cận tiến và đồ hình (figures). 
NT Huỳnh Hữu Hiền là một trong hai hoa tiêu vận tải 
đầu tiên của KQVN tốt nghiệp trường CIET, vị kia NT 
Phạm Ngọc Sang.

• Về nước, NT Huỳnh Hữu Hiền phục vụ tại Phi 
Đoàn 312 Đặc Nhiệm (sau đổi thành Phi Đội Liên Lạc). 
Tháng 6/1955, quyền chỉ huy Phi Đội được người Pháp 
bàn giao cho Đại úy Huỳnh Hữu Hiền

• Tháng 10/1955, khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa 
được thành lập (26/10/1955), Đại úy Huỳnh Hữu Hiền 
bàn giao Phi Đội Liên Lạc cho Đại úy Phạm Ngọc Sang 
để trở sang Bắc Phi và Pháp theo học khóa huấn luyện 
viên khu trục. Hơn nửa năm sau (tháng 4/1956), Đại úy 
Huỳnh Hữu Hiền và nhóm huấn luyện viên khu trục 
trở về nước, được đưa ra Vũng Tầu để đảm trách việc 
xuyên huấn cho các hoa tiêu khu trục, trong đó có 13 
người thuộc “nhóm Phạm Phú Quốc”.

• Ngày 1/6/1956, Phi Đoàn 1 Khu Trục & Trinh 
Sát (tiền thân của Phi Đoàn 514 Phượng Hoàng) được 
chính thức thành lập tại Căn Cứ 2 Trợ Lực KQ (Biên 
Hòa - cái nôi của ngành khu trục). Chỉ huy trưởng Phi 
đoàn: Đại úy Huỳnh Hữu Hiền.

• Mấy tháng sau, khi Thiếu tá Võ Dinh, Chỉ huy 
trưởng Căn Cứ 2 Trợ Lực KQ, ra Đà Nẵng tiếp nhận 
Căn Cứ 4 từ tay người Pháp, NT Huỳnh Hữu Hiền, lúc 
này đã vinh thăng Thiếu tá, lên làm Chỉ huy trưởng Căn 
Cứ 2, đồng thời vẫn kiêm nhiệm chức Chỉ huy trưởng 
Phi Đoàn 1 Khu Trục & Trinh Sát.

• Đầu năm 1958, NT Huỳnh Hữu Hiền về Tân 
Sơn Nhất thay thế Thiếu tá Lê Trung Trực trong chức 
vụ Tham mưu trưởng Không Quân.

• Năm 1962, Trung tá Huỳnh Hữu Hiền lên làm 
Tư Lệnh Không Quân thay Đại tá Nguyễn Xuân Vinh 
(xin giải ngũ để đi du học), và được vinh thăng Đại tá.

Về trường hợp Đại tá Huỳnh Hữu Hiền không 
tham gia cuộc đảo chánh 1/11/1963: 

Khi các tướng lãnh trong nhóm đảo chánh họp 
tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, không có mặt Đại 
tá Huỳnh Hữu Hiền, Tư Lệnh Không Quân, và Đại tá 
Hồ Tấn Quyền, Tư Lệnh Hải Quân. Nguyên nhân là vì 
lúc đó Đại tá Huỳnh Hữu Hiền đang ở Đà Lạt, không 
liên lạc được.

Sau đó, Đại tá Hồ Tấn Quyền bị sát hại, còn Đại 

Đại Tá
Huỳnh Hữu Hiền


